«De dag van Gods bezoek draagt de naam:
. Onverwacht,
Daarom sta ik altijd, als trouwe knecht: op wacht!»
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Vroom aandenken
aan

De Heer Robert DECLERCQ

Geboren te Oudenaarde op 16 juli 1950 en door

een smartelijk ongeval overleden te Zottegem op

10 februari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

God, Gij geeft ons eens te meer Uwe dringende
verwittiging: weest bereid, want gij kent dag noch
uur.

Op weg naar het werk, paraat voor de plicht
van elke dag: daar vond de Heer hem, en leidde
de baan om: naar de eeuwigheid !

Ja, broos en vergankelijk is het aards bestaan:
dat hebben wij altijd geleerd, maar zeer moeilijk
aanvaard. Nu echter weten wij het, nu wij dat
jonge ieven ten grave dragen.

in onze tranen en snikken blijven wij moei-
zaam prevelen: «Goede God, barmhartig en recht-
vaardig, uw Wil geschiede, geheiligd zij uw Naam
ook in de zwaarste beproevingen; geef ons heden
veel moed en veel kracht, en ook wat troost
als het kan; vergeef ons onze schulden, en verlos
ons van alle kwaad ».

Dierbare ouders, niets kan ons definitief schei-
den van eikaar: dat leert ons het geloof dat gij mij
hebt gegeven. |k had geen tijd om U te danken,
nu heb ik de eeuwigheid om het te doen: ik
zei U geen «vaarwel », nu zeg ik U «tot later».

Beste broeders en zusters, wij waren zo één
in alle omstandigheden: blijft verenigd in diepe
en oprechte liefde voor elkaar, en bidt zoals het
christenen past: dat zal de schoonste troost zijn die
gij Vader en Moeder kunt aanbieden en uwe
beste krachtbron om uw verdriet moedig te dragen.

Beste vrienden, werkmakkers, geburen, aan U ook
vraag ik: blijft mij gedenken in oprecht gebed!

De Heer en Mevrouw Roger Declercq-De Smaele

De Heer en Mevrouw Roiand Declercg-Ockerman
De Heer en Mevrouw Romain Declercg-Raes
De Heer Marc Declercq en verloofde,
De Heer en Mevrouw G. Peeters-Declercq
Mejuffrouw Linda De Nauw
De families Declercq en De Smaele
danken U voor de blijken van sympathie
en medevoelen.




