God is mijn toevlucht en mijn burcht
God is mijn schild en mijn vertrouwen.
(Ps. 562)

Bid voor de ziel van

DE HEER

Leonard, Richard DECOCK

weduwnaar van Mevrouw Maria, Helena DE LANGE

geboren te Schorisse op 20 mei 1904
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 6 juli 1990,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken.

Ere-Voorzitter der gepensioneerdenbond te Schorisse.

"'De rechtvaardigen zijn in Gods handen, de eeuwige dood
zal hen niet raken. In het cog van de zondaars schijnen ze
dood en hun heengaan schijnt een groot ongeluk. Maar zij
leven nuin vrede"'. (Uit het Boek der Wijsheid).

Deze woorden helpen ons troost vinden bij het heengaan
van deze goede vader.

Hij heeft zeer lang in alle eenvoud geleefd in een moeilijk te
vinden straatje van de parochie. Hij was daar zeer gelukkig
geweest. Hij hield veel van bezoekjes en sprak graag over
de aktuele alledaagse gebeurtenissen. De Heer heeft hem
gezegend met een hoge ouderdom vrij van zorgen en pijn.

Hiervoor zijn wij de Heer dankbaar en blij dat wij veel voor
vader hebben kunnen doen.

Nu wij hier samen zijn om zijn lichaam toe te vertrouwen aan
de Heer voelen wij ons één in gebeden en smekingen en wij
vragen de Hemelse Vader:

"Heer God, geef uw heerlijkheid aan deze gestorven mens;
wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs is voorbijge-
gaan dat alles wat hij voor mensen heeft betekend nu verlo-
ren is. Verenig ons allen weer met hem in uw liefde en laat
hem eeuwig gelukkig zijn in Uw Vaderhuis''.

Mijn dierbare kinderen, klein-, achterkleinkinderen en fami-
lieleden, ik dank u voor uw vele bezoekjes en uw vriend-
schap.

Dit was mij zeer aangenaam. Moge de band van samenho-
righeid door de dood niet verbroken worden, maar verste-
vigd en bevestigd door uw gebed voor mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families DECOCK-BAUWENS-DE LANGE
en FOUCQUET

danken voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Namis op zaterdag 29 september 1990 om 8.30 uur.

Begrafenissen D'Hondt, Oudenaarde, 055/31.11.33
Drukk. Botteldoorn, Maarkedal




