1.

Vroom aandenken aan Mejuffrouw

Maria DE COUVREUR

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw
De Couvreur-Van De Capelle

geboren te Nederbrakel op 28 november 1898
en godvruchtig overleden te Gent op 29
september 1991, gesterkt met de Sakramenten
der zieken.

De families De Couvreur en Van De Capelle,

danken U oprecht
voor de blijken van deelneming
en uw gebed.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

De dood kleeft aan het leven

zoals de schaduw aan het licht.

Door haar beseffen wij de waarde van het
leven dat zo eenmalig

en dus ook zo onbetaalbaar is.

Als wij de dood verwerken in het leven
en durven sterven elke dag

en elke dag iets van onszelve geven
dan wordt de dood een pasmunt om

te leven.

(Maurice Verhulst)

Druk Jacobs Melle




