HIJ HEEFT MET GOD GEWERKT ! (I reg.)

T

VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Laurent DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw Mady Roman

geboren te Nederename op 1 augustus 1940
en overleden te Oudenaarde op 6 januari 1988,
gesterkt door het ziekensacrament
en de Pauselijke Zegen.

Erelid van het Vedastuskoor
Lid Beenhouwersbond Oudenaarde en omliggende
Lid van verscheidene verenigingen.

Met zijn gezin en familie zijn we pijnlijk geschokt door het
zo vroege verlies van Laurent. In de kracht van zijn jaren
kwam het heengaan naar de eeuwigheid, als een bliksem-
schicht aan de heldere hemel.

Reeds in zijn jonge jaren had Laurent zich vertrouwd ge-
maakt met het beroep van vader. Al spoedig was hij op de
hoogte van alles wat slachtvee en beenhouwerij aanging.
Hij deed zijn werk met hart en ziel. Later bouwde hij samen
met zijn echtgenote de zaak uit tot een keurslagerij en om
zijn klanten het beste te geven fokte hij zelf zijn dieren. Het
was voor hem een punt van eer en fierheid alles prima te ver-
zorgen. Daardoor wilde hij zijn gezin veilig en geborgen stel-
len. Vrouw en kinderen kon hij daardoor een gezellige,
aangename thuis bieden. Naast dat vele werk, kwam hij ook
graag bij de mensen, was lid van zovele verenigingen om
een deugddoende ontspanning te vinden. Vooral het voet-
balspel trok hem sterk aan, eerst als verwoed speler en la-
ter als een geestdriftige supporter. Door zijn opgeruimd
karakter en zin voor humor telde hij vele vrienden. Die

gelukkige sfeer en harmonie in gezin en gemeenschapsle-
ven kreeg een felle deuk een paar jaar terug, toen zijn hart
het zware werk niet meer aankon. Door goede heelkundi-
ge zorgen kon zijn leven gered worden, maar de gedwon-
gen rust kon Laurent niet verwerken. Het deed hem pijn te
moeten zien, dat vrouw, kinderen en familie zijn werk
moesten overnemen. Alle genegen en liefdevolle zorgen
konden niet meer helpen. Zijn rust werd het einde hier op
aarde. Moge hij nu rust en vrede hebben bij de Heer.

Dierbare Marie, als de sterke vrouw uit de Heilige Schrift :
altijd minzaam en met een glimlach stond gij aan mijn zij-
de. Tijdens mijn ziekte mocht ik het meest ervaren hoe gij
de pijn en last hebt helpen dragen en moedig mijn werk hebt
overgenomen naast uw liefdevolle zorgen om mijn welzijn.

Lieve kinderen, gij zijt de bekroning van mijn leven. Niets
is mij voor uw geluk teveel geweest. Helpt uw moeder nu in
deze droeve tijd.

Broeders, zusters, familieleden, klanten en vrienden: van
u mocht ik steun, aanmoediging en vreugdevolle dagen be-
leven. Dank voor alles.

Hemelse Vader, in mijn al te korte leven heb ik mij inge-
zet om de taak die Gij mij opgedragen hebt, naar best ver-
mogen te vervullen. Nu ligt mijn leven in uw Vaderhand.
Helpt mijn dierbaren, geef mij de eeuwige Vrede.

Dank aan allen, bidt nu voor mijn zielerust.

Mady ROMAN en kinderen Veerle en Frederik,
Hector ROMAN-DE BUYSSCHER ()

De families DE GROOTE-TAERWE en
ROMAN-DE BUYSSCHER

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven en gebed.

Namis : vrijdag 15 januari 1988 om 19.30 uur.

druk. lelieur-van lancker - petegem-welden
begr.-funerarium p. van parijs - wortegem-petegem




