VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Rolande DE MEESTER

geboren te Oudenaarde op 6 maart 1930

en er godvruchtig overleden op 25 maart 2010.

De families De Meester — Librecht
en Vanhulle - Vanden Hende,

danken voor de blijken van medeleven
en hopen dat u haar zal indachtig zijn in uw gebeden.

Adieu, Rolande, a Dieu,
Tot weerziens bij God.

Voor ons, uw nichten en neven is het een triestig
moment, voor u een gelukkig weerzien met uw ouders
en verloofde.

Ge werd in 't leven niet gespaard.

Niet eens twaalf jaar was je toen uw vader bij een
ongeluk om het leven kwam.

Maar je bleef hem en uw moeder trouw.

Je bleef verder christelijk leven zoals uw ouders het u
geleerd en voorgedaan hadden. Je bleef trouw aan je
parochie van Ste-Walburga. Dat blijkt duidelijk uit je
wens te worden begraven bij uw ouders en uw
uitvaartdienst te krijgen in de dekanale kerk.

Een andere zware slag die je trof was het overlijden
van uw verloofde amper enkele weken voor uw
trouwdag. Ook hem zijt ge trouw gebleven.

Toen zocht en vond ge troost bij de H. Rita in haar kapel
te Leupegem en ook haar bleef je levenslang trouw.

Op ons, uw nichten en neven, die meer geluk kenden,
waart gij niet afgunstig; ook ons bleef je trouw en
steeds bereid om met uw naaimachine hulp te bieden.
Rolande, toen uw fel verzwakt hart stil viel, was je
bereid om voor Gods rechterstoel te verschijnen.

Wij bidden de Heer dan ook U te verwelkomen bij uw
ouders en uw verloofde.

Uw bedroefde nichten en neven.




Begrafeni D'Hondt, Oud d




