BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Victor, Emiel DE MERLIER
ERE-SCHOOLHOOFD
echtgenoot van Mevrcuw
Josepha, Julia PEETERS

geboren te Maarke-Kerkem op 22 december 1903
en schielijk overleden te Oudenaarde,
op 5 oktober 1977,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Weinigen vervullen in de gemeenschap een
zo belangrijke taak als de opvoeder in het on-
derwijs. Terecht spreekt men hem aan met het
woord « meester », want hij is de deskundige die
kinderen met liefdevolle maar met vaste hand
en met gezag naar het volle leven leidt. Hij is
de kunstenaar die mensen boetseert. Mogen de
cud-leerlingen van meester Victor De Merlier
vandaag dankbaar voor hem bidden.

Zijn vriendelijke blik, zijn rustig woord zul-
len ons bijblijven. Met fierheid en met voldoe-
ning dacht hij aan zijn eigen kinderen. Niettegen-
staande zijn wankele gezondheidstoestand leek
hij de innerlijke vrede en tevredenheid bereikt
te hebben. Zijn kracht was zijn rotsvast geloof,
waarvan zijn zondagsmis steeds de bron was.
Gelukkig de trouwe dienaar die altijd klaar staat,
op welk uur de heer ook moge binnenkcmen.

Vaarwel, mijn trouwe echtgenote met wie ik
alle goede en kwade dagen heb gedeeld, dank
voor uw bezorgde liefde ! Dag beste kinderen en
kleinkinderen, houd mijn gedachtenis in eer!

Vaarwel, mijn familieleden en bekenden, vooral
gij, goede vrienden van de muziekmaatschappij,
blijf mij gedenken met uw gebed !

Barmhartige God, neem uw zoon Victor op in
uw wcning van licht en vrede. Bewaar zijn
leven in uw hand, want Vader zijt Gij. Heer
Jezus, tot wie zouden wij gaan, zo wij niet
mochten betrouwen op uw Woord dat eeuwig
leven geeft ?

Mevrouw DE MERLIER-PEETERS Josepha, Julia,
zijn echtgenote ;
Geneesheer Luitenant-Kolonel en Mevrouw
Herman DE MERLIER-DEBERGH en kinderen
Katelijne, Piet, Annemie en Jan,
Technisch Ingenieur en Mevrouw
Ignace DE MERLIER-VIINCKE en kinderen
Véronique en Vincent,
Heer en Mevrouw Raoul DE MERLIER-VAN GELE
en kinderen Isabelle, Sophie, Bernard en Bcb
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DE MERLIER-DE VISSCHER en
PEETERS-JACOBS,

danken U voor de blijken
van christelijke deelneming.

Roger DE VOS




