Ik dank U, o Heer, ik verlaat mij op U,
want Gij schenkt troost en vergeving.
(Jes. 12)

Bid met ons voor

MEVROUW

Marie DE METS

Weduwe van
De Heer Cyriel MANSSENS

Zij werd geboren te Rozebeke op 16 februari 1911
en is godvruchtig in familiekring overleden
te Rozebeke op 13 december 1996,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Voor elke uitdrukking van medeleven bij haar heen-
gaan danken U oprecht :

De families DE METS, BLAUWAERT en
MANSSENS, COPPENS.

Namis op zondag 12 januari 1997 om 10 uur.

Heer God,

altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk.

Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor op

de komst van de Heiland.

Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart.

Dat wij onbevangen Hem herkennen die midden

ons zal komen : Jesus Christus, Messias, uw Zoon.
( openingsgebed 3e adventszondag )

Bedroefd maar niet zonder hoop mogen wij U,
God, moeder toevertrouwen.

Zoals haar overleden echtgenoot in een kroostrijk
gezin opgegroeid, heeft ook zij met overgave ge-
werkt, de vreugden en de lasten van het landleven
met hem en de talrijke kinderen gedeeld.

Wij mogen niet vergeten, Goede Vader, dankbaar
te zijn om de grote inspanningen die ze zich ge-
troostte voor ons allen, de sterke gezondheid die
haar toeliet zo lang een goede oude dag te genie-
ten, de laatste ziekte in familiekring verzorgd, en
het vredige levenseinde.

Wees ook nu voor haar barmhartigheid,
neem haar op in uw Rijk van Vrede,
nu haar advent voorgoed voorbij is.

O.L.Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.
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