TOT VROME GEDACHTENIS AAN DE
HEER

MAURICE DEMETS

weduwnaar van Mevr. Pelagie Vanhamme

geboren te Tiegem op 3 maart 1902,

en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
27 maart 1984,

gesterkt door de H. Sakramenten.

In deze vastentijd heeft de Heer Jezus ons zo-
pas geleerd dat wie aan hoogmoed lijdt, steke-
blind is. Maar wie zijn blindheid erkent, het
licht van Jezus ziet.

Net zo, wie zijn zwakheid erkent, vriend van
de Heer is. Wie alles van deze wereld - ver-
wacht - en het eerste gebod negeert, in on-
macht vervalt.

En nog eens gelijk voor elk die de dood als
het einde beschouwt, dat ook voor aityd erva-
ren zal. Maar voor wie de dood de overtocht
is via het kruis van de Heer, voor diegene is
het sterven eeuwig leven. De eeuwige vrede
van God kennen. De énige, de ware rust en
vrede.

Deze tocht heeft Maurits afgelegd.

Dit einde is zijn begin geworden.

De angst van de mens is de vreugde van de
kristen geworden.

Dierbare familie, yolgt evenzo deze Weg. Het
is de énig ware. Bid elke dag om sterkte voor
u zelf. Voor de eeuwige vrede van Maurits

die nu samen met moeder de liefde des Heren
bezit.

Dat elk die dit aandenken leest, zich ervan
zou beseffen of hij, of zij, wel de goede weg
aan het gaan is. Let op van de blindheid. Tij-
delijk is het erg. Zeer erg. Maar voor eeuwig
is dat gewoonweg verschrikkelijk. Het leven
van een kristenmens geeft u altijddurend licht.

St.-Martinus, St.-Markoen, leid Maurits naar
de Heer.

August Demets-Vandekerckhove en kind,
Roger Demets-Laebens, kinderen en kleinkind,
Etienne Aelvoet-Demets en kind,

De families Demets-De Keukelaere en
Vanhamme-D’Hondt,

danken U voor de blijken van sympathie
in de rouw die ons treft.
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