1.
TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Germaine DE MEUE
echtgenote van de Heer
Albert VANDER BEKEN
geboren te Mater op 31 maart 1925 en er
na een langdurige ziekte overleden op 14

maart 1983, gesterkt door de Genademid-
delen van Onze Moeder de H. Kerk.

Alhoewel de dood haar kwam verlossen
van de smarten die haar sinds twee jaren
ononderbroken kwelden, slaat haar heen-
gaan toch een diepe wonde in ons hart.
Haar leven, nog verre van voltooid, was
een echte kruisweg geweest. Jaren terug
reeds is zij meermalen voor heelkundige
bewerkingen behandeld geworden. Toch
heeft zij zich geheel en gans gegeven met
al de krachten die zij bezat, aan haar gezin
en aan het bedrijf, maar de laatste twee
jaar werd het weerom een zware kruisweg
door een kwaal die ongeneeslijk werd. Wat
heeft zij pijn en vooral moreel leed ver-
borgen, want als een echte moeder bleef
zij bekommerd om haar man, kinderen en
kleinkinderen, die zij zoveel mogelijk wilde
sparen. Haar vertrouwen, haar moed en
geduld in het dragen van haar loodzwaar

kruis vind haast zijn weerga niet. Haar
kranig voorbeeld, haar bijna bovenmense-
lijke moed en onwankelbaar vertrouwen in
God en Zijn Heiligen, zullen ons helpen de
gedachtenis aan onze moeder als een schat
van allesgevende liefde in ere te houden.
Beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, geen pen kan beschrijven wat gij
voor mij gedaan hebt, dag en nacht zonder
verpozen. Moge uw dienstvaardige toewij-
ding waarmee gij mij hebt bijgestaan uw
samenhorigheid rond vader nog versterken
en zijn troosteloze eenzaamheid opvullen
met hem aan te moedigen tot verdere
naarstige werkijver en tot vertrouwen in
de toekomst.

Dierbare zusters en broeder, familie en
kennissen, dank voor uw medevoelen in
mijn nood. Blijven wij verder verenigd
door de band van het gebed.

Albert VANDER BEKEN, kinderen en
kleinkinderen,

De families DE MEUE, VANDER BEKEN,
REYNAERT en DE SCHEERDER,

danken voor uw blijken van deelneming.

Namis : zaterdag 9 april te 8 uur in het
Klooster.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




