Aandenken aan

Mevrouw
Christiane
DE MEULEMEESTER

echtgenote van
Albert DE VRIEZE

geboren te Etikhove op 6 april 1932
en godvruchtig overleden

te Ronse op 28 november 1994,
gesterkt door de

H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden, te Etikhove
Lid van Vrouwen helpen Vrouwen

Namis op zondag 18 december 1994 om 10 uur.

Met grote droefheid moeten we aanzien hoe, na een
lijdensweg die zowat één jaar heeft geduurd, mijn groot-
moeder het aardse leven heeft verlaten.
Nooit heeft ze de laatste 30 jaar verlost geweest van een
of andere ziekte, altijd zat er wel iets mis.
In deze donkere dagen uit haar leven hebben we echter
nooit kunnen zeggen dat ze ons niet graag heeft gezien,
altijd is ze voor onze kleine familie blijven vechten, tot
op het laatste ogenblik. Jarenlang is ze een zorgenkind
geweest, maar toch is mijn Bompa nooit van haar zijde
geweken in goede en slechte dagen. De goede dagen
zijn echter de belangrijkste, deze kunnen we ons nog
levendig voorstellen. Laatst nog op het feest van de
VAC, waar ze nog heeft kunnen genieten van de mooie
prijzen die ze heeft gekregen. Vreugde was er, maar
vooral veel verdriet om de gedachte dat ze er het vol-
gende jaar zeker niet meer zou zijn. Onze grootste steun
is de grote vriendenkring die ze altijd heeft gehad,
geliefd was ze alom. Toch is haar dood een grote klap
voor ons, vooral omdat het eigenlijk nogal plots is. We
moeten steun zoeken bij elkaar en samen sterk zijn,
wetende dat ze nu niet meer zal lijden, dat ze nu geluk-
kig bij God is.

Wendy

Albert De Vrieze, haar echtgenoot;
Peter en Marianne Van de Velde-De Vrieze,

haar kinderen;
Wendy Van de Velde,
Haike Van de Velde, haar kleinkinderen;
De families De Meulemeester-De Paemelaere en
De Vrieze-Van den Driessche
danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.
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