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Aandenken aan

de Heer

Roger DE MEULEMEESTER

echtgenoot van Mevrouw Angeéle DE BOCK

geboren te Welden op 3 oktober 1920
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 23 mei 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Oudstrijder 1940-1945
Secretaris Oudstriidersbond NSB afdeling Welden
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
In zijn prille jeugd hielp hij mee op het land, voor zijn
vader, zijn moeder, zijn broer, zijn zusters ... Hout werd
zijn passie; hij verwerkte het tot deuren, ramen, daken,
meubelen ..., tuinieren was zijn hobby en met zijn
pensioen groeide dit uit tot zijn dagelijkse bezigheid; hij
deed het allemaal met zijn handen, voor Angeéle, zijn
echtgenote, voor Annie, zijn dochter, voor Paul, zijn
schoonzoon, voor zijn kleinkinderen Sven en Jessy, voor
zijn familie en vele vrienden.

Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Roger hield van zijn gezin. Het was een brave echt-
genoot, een lieve vader en een allerbeste pépé. Eén van
de mooiste momenten uit zijn leven was de komst van
Sven, zijn kleinzoon en oogappel. Zijn geluk kon niet
meer op bij de geboorte van zijn kleindochter Jessy, zijn
petekind. Alles stond in het teken van hen. Hij had een
hart van koekebrood, een hart dat tot de laatste dagen
vol liefde zat maar aan kracht verloor om bij hen te blijven
die hij zo lief had.

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Roger was een man van weinig woorden, maar met een
klare kijk op hetgeen rond hem gebeurde. Hij zag waar
hulp nodig was en iedereen kon steeds op zijn hulp en
steun rekenen. De eindmomenten van zijn leven waren
stil, maar zijn ogen hebben ons tot het laatst gevolgd.

Brave echtgenoot.

Spijtig dat je ons zo vroeg en onverwachts verlaten hebt.
Wij waren nog zo veel van plan. Op alle plaatsen waar
we komen, zien we je nog lopen, zitten of staan, en dit
zal wel altijd zo blijven. Toch zijn we fizr op U, voor alles
wat U deed, voor ons, voor gans de familie en voor uw
vele vrienden. Wij zijn ervan overtuigd dat U nu verder
leeft bij God, zonder ziekte, zonder pijn.

Lieve pa, allerliefste pépé.

Nooit zullen wij U vergeten. In gedachten blijf je steeds
bij ons. Wij zullen verder, samen met de familie, zorgen
voor mémeé en ook voor tante. Later zien we elkaar zeker
terug.

Angele De Bock, zijn echtgenote,

Paul en Annie De Brauwere-De Meulemeester,
Sven en Jessy, zijn kinderen en kleinkinderen,

De families DE MEULEMEESTER-CROMBEZ en
DE BOCK-VAN DE KERCKHOVE

danken U van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming en gebed.

De namis zal opgedragen worden
op zaterdag 22 juni 1996 om 18.00 uur.

R. De Pauw-Moreels en zoon, Zwal
Drukk. Lelieur-Van Lancker, Petegem







