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Tot vroom en dankbaar aandenken
aan mevrouw
MARIE-LOUISE DE PAEPE
echtgenote van de heer
ERNEST-HUBERT PRIEELS

geboren te Velzeke op 23 oktober 1916
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 13 december 1991,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Hubert Prieéls,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families De Paepe, Van Sterthem, Prieéls
en De Loor
danken U hartelijk voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Laat mij dan dankbaar leven

de volle tijd,

geborgen in de bevende zekerheid

dat ik niet uit dit smal en

onvast bestand

van mijn bestaan zal vallen

dan in uw hand. (Aad den Besten)

Om alles wat er was, hebt gij, moeder, de moed
gehad ''dank’’ te zeggen. Grote levenskunst om
oneindig veel te kunnen dragen, en nooit vragen naar
het bittere waarom. Onuitputtelijke moed had ge
om te blijven vertrouwen, om te blijven geloven,
vasthouden, niet opgeven maar zelfvergeten leven,
altijd opnieuw geven, niet tellen, niet jezelf koesteren
maar nooit een neen, altijd een ja, voor elke vraag.

Ge zijt niet zonder wonden door het leven gegaan;
lieve kinderen verloren, en moeten horen hoe een
kind u smartelijk ontnomen werd, het derde... en
gij bleef '"dankbaar leven... de volle tijd'’ zoals

in het gedicht hierboven.

Wij weten het moeder, gij had een geheime bron
van kracht. '"Met te lezen zal het gaan''... zo hebt
ge ons gezegd. Daarom waart ge zo sterk. Ge hebt
het altijd geweten, altijd ernaar en van geleefd: dat
ge geborgen in de zekerheid nooit in elk uur van
uw bestaan zult vallen, dan alleen, in Gods hand.

Uw hart was zo groot voor ons. Zolang we leven
hebben wij ons aan uw zorgende goedheid gevoed.
Kinderen kunnen niet '’ teruggeven''. Dat kunnen
ze nooit. Maar kinderen kunnen leren, kunnen
""overnemen’’, kunnen ''gelijken’’ op moeder. Dat
is hoogste dankbaarheid. Dat zijn vluggesproken
woorden, maar dat is ''leven voortzetten'', terug
waar maken.

Lieve echtgenoot en kinderen, nu verlaat ik jullie,
maar hierboven bij de Goede God, blijf ik over jullie
waken en bid ik om kracht en steun voor u allen.
Eer uw lieve vader en wees steeds goed en
hartelijk voor elkaar.
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