Wij trekken naar Gods huis :
nu mag mijn voet uw poort intreden,
ik mag de Naam van onze God vereren. (Ps.122)
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Gedenken wij in vroom gebed
Louisa Orpha Zulma
DE PESSEMIER
weduwe van de heer
Albert DE COUVREUR
geboren te Rozebeke op 17 april 1918
en er in familiekring vredig ontslapen
op 6 december 1995,
gezalfd met het Sakrament der zieken.

God onze Vader,

aan U zijn de eeuwen en tijden.
Laat niet toe dat wij leven

alsof wij niets meer verwachten.
Wek in ons de heilzame onrust
voor het uur waarop uw Zoon

zal wederkomen, Jezus Christus onze Heer.
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De familie DE PESSEMIER - DE CLERCQ,
DE COUVREUR - DE RIDDER

danken U voor uw medeleven in rouw en gebed.

Zo kort na het overlijden van Hilaire

zijn wij weer in rouw om moeder Orpha.
Ze was een sterke, werkzame vrouw

die voor vader en ons kroostrijk gezin
vroeg en laat bezig was, door huisvlijt
jarenlang een stukje bijverdiende

in het hier zo verspreide wantenwerk.

Zo was ze altijd te bereiken om hulp

en raad voor onze kinderproblemen.

Al vroeg, voor de normen van deze tijd,
werd zij door de ziekte afhankelijk

van onze hulp en wederdiensten.

We konden het Goddank samen aan

om haar in eigen midden te houden

en thuis haar ogen te laten sluiten.

Moe van deze opeenvolgende beproevingen
mogen we toch dankbaar zijn om de hulp
van allen die ons hierin nabij waren.

We willen bidden voor moeder, vader,
broer en schoonbroer : dat ze nu samen
declhebben aan het eeuwig geluk

dat Jezus beloofde aan hen die Hem

met hun eigen kruis hebben gevolgd.
Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.
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