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Laten wij dankbaar bidden
voor

MEVROUW
Agnés DE ROOSE

echtgenote van de Heer

Georges ROMAN

geboren te Maarke - Kerkem op 11 december 1902
en godvruchtig overleden in het O. L. Vr.-Ziekenhuis
te Oudenaarde op 30 juni 1973,

gesterkt door de heilige sakramenten van de zieken.

Barmhartige God, dank U voor deze goede vrouw.
Zij heeft in U haar vertrouwen gesteld.

Zij heett geleefd met een rotsvast geloof:

uw wet was een levenspatroon voor haar.

Wij bidden U, wees barmbhartig

voor uw dochter Agnés,

maak haar gelukkig in uw woning voor altijd
Geef moed en opbeuring aan haar echtgenoot
om nu de eenzaamheid te overwinnen.
Barmhartige God, geef haar de eeuwige rust.

Beste man, onverwacht is onze korte scheiding
een vaarwel geworden na zovele jaren gelukkig
samenleven. Ik dank U voor uw genegenheid.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, dank
U om uw vriendschap.

Beste AGNES, U was een moedige vrouw.
In ziekte en gezondheid hebt gij uw trouwe liefde
gegeven aan uw echtgenoot.

Aan de hand van Maria, in wie gij uw betrouwen
hebt gesteld, gaat gij de woning van de Vader
binnen.

De Heer Georges ROMAN,

De families DE ROOSE, VAN OVERMEEREN,
ROMAN en VAN DEN DRIESSCHE,

danken van harte voor de blijken van
kristelijk medeleven hen betoond.

Roger DE VOS




