Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Emiel DE SUTTER

echtgenoot van Mevrouw
Julia VAN DE MERGEL,

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op

20 maart 1919 en rustig overleden in het
AZ. te Gent op 3 maart 1979, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Bij het overlijden van deze diepbetreurde

echtgenoot en vader, moeten we eens te
meer vaststellen hoe machteloos de mens
staat tegenover ziekte en dood.

Hij werd ziek en niemand kon hem hel-
pen, noch de toegewijde liefde van zijn echt-
genote en kinderen, noch de sympathie van
zijn vele vrienden, noch de ijverige en her-
haalde pogingen van de wetenschap.

God heeft gehandeld volgens zijn aanbid-
delijke wil. Het offer valt zwaar, maar kris-
telijk gelaten, bidden we «Uw wil geschie-
de ».

De Heer zal hem zeker geen rekenschap
vragen over verloren tijd; want gans zijn
leven was en bleef, ook als hij vroegtijdig

op rust werd gesteld, één bezig-zijn voor
het welzijn van zijn gezin.

Hij was een trouwe echtgenoot en liefheb-
bende vader. Vriendschap en gedienstigheid
kenmerkten zijn omgang. Zonder omhaal van
woorden of menselijk opzicht betrachtte hij
het goede en kweet hij zijn plichten. Het
loon van de «trouwe dienaar » uit het Evan-
gelie, zal het zijne zijn.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen en
familie, we waren samen zo gelukkig. Ik
was blij om uw genegenheid en liefde, om
de goede zorgen en belangstelling waarmee
ge mij hebt omringd. Dank u. Gedenkt dat
het leven vlug heengaat en geen betekenis
heeft zonder God. Bidt voor mij en tot
weerziens in de’ hemel.

Jezus, barmhartigheid.

Julia VAN DE MERGEL, zijn echtgenote.
Frans DE SUTTER,
Paul en Francine VAN CAUWENBERGE-
DE SUTTER, zijn kinderen.
De families DE SUTTER, VAN DE MERGEL,
DE TEMMERMAN, DELCOURT,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




