Met pijn en hoop groeten wij u ten afscheid.
Vaarwel dan vader en leef in eeuwigheid.
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ALS LIEFDEVOL AANDENKEN AAN DE
DE HEER

Albert, Vital DE TANDT

echtgenoot van Mevrouw
Jeanine VAN HELLEPUTTE

geboren te St-Maria-Oudenhove op 7 mei 1921
en plots overleden te Burst op 3 juli 1986,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Ere-Veldwachter van Erpe-Mere (Burst)
Oud-Strijder 1940-1945

Vereremerkt met verschillende militaire en
burgerlijke eretekens

De boot des levens vaart nu niet meer uit.

Aangemeerd, aangestrand, net of men alle
luiken sluit.

Een geliefd en rechtvaardig man is van ons
heengegaan.

Kapitein Dood, wat heb je ons nu aangedaan?

Terwijl ik dit nu schrijf, krijg ik het koud.

Het is mijn vadertje, omdat ik veel van je
houd.

Vertel ons nu nog iets als je wil.

Wees gerust, het maakt ons zeker ingetogen
en stil.

«Je moeder is een goede vrouw.

Kinderen, blijf ze eeuwig trouw.

Wees moedig, goed en zie niet om.

Roffel liever de stille trom.

Werk, zorg, bemin, dans...

Wie kan je zeggen... morgen krijg je nog
een kans ».

Jeanine VAN HELLEPUTTE,

Luc DE TANDT,

Guy DE TANDT en verloofde Nicolle,
De families DE TANDT, VAN HELLE-
PUTTE, TAILDEMAN en GOEMAN

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.

Begraf. VAN DEN STEEN, Erpe
Druk. FANT, Burst




