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Dierbaar aandenken aan

DE HEER
Arthur DE TEMMERMAN

Echtgenoot van
Mevrouw Anna DE TEMMERMAN

Geboren te Elst op 6 januari 1911
en overleden te Brugge
op 5 augustus 1991,
gesterkt door de ziekenzalving.

Anna De Temmerman,
zijn echtgenote;

Walter en Reinhilde De Temmerman-Ediers,
zijn kinderen;
Johan De Temmerman,
zijn kleinzoon;

De familie DE TEMMERMAN

danken u voor uw gebeden en blijken
van deelneming.

Begr. Vande Woestyne, - Tel. (050) 31 94 89

«Maar de rechtvaardigen blijven eeuwig
leven;

Bij de Heer vinden zij hun loon,

En de Allerhoogste zorgt voor hen.
Daarom zullen zij het rijk der glorie
ontvangen,

En een heerlijke kroon uit de hand van de
Heer;

Want Hij beschermt hen met zijn
rechterhand,

En beschut hen met zijn arm.»

Uit het Boek der Wijsheid 5:15-16

Rechtvaardigheid, eenvoud en zachtmoe-
digheid liepen als een rode draad door
zijn leven. De liefde voor zijn gezin was
mateloos. Nooit was hij op zoek naar
succes : zijn grootste vreugde waren de
kleine dingen in het leven.

Opgegroeid in een prachtige streek waar
het land het beste van zichzelf schonk,
bleef hij diep verbonden met de natuur:
het bos, de wolken, de wind...

Zo ’'n leven blijven we dankbaar in ons
hart en onze geest bewaren.




