Dat het eeuwig Licht hem verschijne. Amen.

+
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Eric DE TEMMERMAN
zoon van Gerard(f) en Paula TEMMERMAN
geboren te Zottegem de 21 maart 1950 en
na 'n smartelijk ongeval overleden te Oude-
naarde (O.-L.-Vrouw ziekenhuis) de 28 juni
1986, gesterkt met de H. Sakramenten
der zieken.

Goede God, wij wenen en hebben verdriet
bij dit plotse overlijden van Eric ; wij ver-
liezen onze zoon, broer en vriend. Wij bui-
gen het hoofd en al begrijpen wij het niet,
toch zien wij hoopvol op naar Uw Vader-
lijke goedheid. Help ons in onze droefheid,
want naar wie zouden wij gaan, tenzij naar
U, want Gij alleen zijt het die ons kunt
troosten in al onze tegenspoed.

Elk heengaan grijpt ons aan, vooral wan-
neer wij het afsterven betreuren van 'n man
in de volle bloei van zijn leven. Wij kunnen
ons vragen stellen en zoeken naar het waar-
om : Maar wij dienen geen oordeel meer te
vellen, dit komt enkel toe aan God, die on-
eindig goed en rechtvaardig is.

Mogen wij voor mekaar een steun zijn bij
dit onverwachte heengaan en de Heer bid-
den om kracht voor moeder, broeders, zuster
en familie en om medeleven met de beproef-
de familie. Wij vergeten Eric nooit en blij-
ven hem immer in onze gebeden gedenken.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Mevrouw Gerard De Temmerman (f)-
Temmerman Paula, zijn moeder ;
Freddy De Temmerman,
Antoine De Temmerman,
Willy Lapage-De Temmerman Jeaninne
en kinderen Eveline en Jurgen,
zijn broers, zuster, schoonbroer,
nicht en petekind ;
De families De Temmerman - Van Bossche -
Temmerman - Hellebaut,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming bij dit smartelijk verlies.

Namis op vrijdag 1 augustus 1986 te 19 u.
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