Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!|

t
Gedenk in uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Marie Prudence De Vleeschauwer

Weduwe van De Heer
EMIEL DE TEMMERMAN

geboren te Michelbeke op 16 augustus 1887

en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-

kliniek te Brakel op 9 maart 1980, gesterkt

door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Deze moeder heeft een stil en voorbeeldig
leven achter de rug. De Heer zal zeker geen tijd
moeten verspillen aan haar oordeel, want gans
haar leven tot het einde toe was naar Hem
toegekeerd. Het was de belichaming van het
grote gebod dat ze van kindsbeen af in het hart
droeg : ,,.Bemin God bovenal en uw naaste als
u zelf'.

Als een engel leefde ze in haar huisje : alles
netjes en ordelijk geschikt, bekommerd met de
haren, minzaam en dankbaar voor de mensen die
haar een bezoekje brachten. Nooit kwam een
lasterend woord over haar lippen. Oud geworden
kloeg ze niet maar met gelatenheid verdroeg ze
haar onmacht en hulpeloosheid. Het was haar
een troost regelmatig de H. Kommunie thuis te
mogen ontvangen en haar kinderen konden bij
elke attentie in haar ogen de dankbare blik
lezen om hun liefdevolle zorgen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, uw toewijding en liefde waren voor mij
steeds een troost en aanmoediging. |k dank u
en God zegene er u om. Ween niet om mij
maar houd mijn voorbeelden voor ogen en bid
voor mij. Dien God en leef in liefde voor
elkaar; zo vinden we ons terug in de hemel.
lezus barmhartigheid.

Charles en Mariette SCHOTSAERT-DE TEMMER-
MAN,

Germain DE TEMMERMAN,

Luc en Williane DE VOS-SCHOTSAERT en kin-
deren,

los en Christiane TORFS-SCHOTSAERT en kin-
deren,

Guy en Marleen DE GEYTER-SCHOTSAERT en
zoontje,

De families DE VLEESCHAUWER, DE TEMMER-
MAN, LOBERT en CLAUS,

danken u oprecht voor de blijken
van g heid en gebed

thomas m., brakel |/ de riemaecker pvba, maarkedal




