Onder de schaduw van het kruis
wil ik rusten en hopen.
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Bid voor

de ziel van Mijnheer
Roger, Valere
DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw
Germaine HAELTERMAN

geboren te Michelbeke op 25 oktober 1927 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 12 juli
1970, voorzien van de HH. sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur,

Het leven is voor hem geen feest geweest.

Nochtans is ook hij zorgzaam geweest, hij heeft
getrouw zijn arbeid volbracht. niemand heeft
ooit last of hinder van hem ondervonden, Hij
was een goede toegewijde vader en echtgenoot.
Hij was 'n gelovig man. In de bitterheid van zijn
langdurig lijden uitte hij dan ook de klacht ;
"Waar heb ik dat verdiend,,! Wij weten dat
niemand zoiets verdient. Wij verdienen ook de
welvaart en het geluk niet die soms ons deel
zijn. Wij krijgen dat allemaal in een verschei-
denheid en schakeringen die aan ons oog ont-
snappen. Van wie? 'tIs de natuur, het mensdom,
de wereld? Wij geloven dat God daarachter
steekt, zeker, doch niet als 'n wrokkige kerel,
die ons wat betaald zet. Wel als de Schepper,
de uitdeler van gaven! De Vader die alles ten
beste keert, met een voorliefde voor de zwakke
en minderbedeelde.

Wij mogen dan ook in elke nood ons ver-
trouwen stellen op Hem, ook als Hij geen won-
deren doet.

Dierbare echtgenote en zoontje, in al onze
beproevingen zijn wij toch samen gelukkig ge-
weest. Als ik voortijdig uit uw midden verdwijn
grieft u dit diep, doch hebt vertrouwen en zorgt
minzaam voor elkaar, dat zal mijn afwezigheid
vergoeden. lk dank U en allen die om mij zo
bezorgd zijt geweest. God zegene en beware U,

Mevrouw Roger De Vleeschauwer, geboren
Germaine Haelterman,

Jongeheer Stephan De Vleeschauwer,

Heer en Mevrouw Jozef Haelterman-Van
Den Haute,

De families DE VLEESCHAUWER-HAELTERMAN
KEERSTOCK, VAN DEN HAUTE

zijn zeer erkentelijk
voor uw blijken van
kristelijke deelneming
en danken U.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke




