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Wij bidden ter nagedachtenis van
de heer

ETIENNE DE VOS

echtgenoot van mevrouw
Angele VAN STEENBEKE

geboren te Strijpen op 16 december 1930
en godvruchtig thuis overleden op 6 juli 1997.

Angéle Van Steenbeke,
Linda en Ronnhy De Vos-Maginet en Priscilla,
Monique en Noél(t) De Vos-De Tandt en Sandra,

De families De Vos, Van Steenbeke, Geenens en
Callebaut,

danken u voor uw blijken van deelneming.

Liefste echtgenoot,

Op zondagmorgen zijt gij, mijn brave, mijn
bezorgde man in mijn armen van mij heenge-
gaan. lk ben 43 jaar lang met jou gelukkig
samen geweest. Het zal moeilijk worden zon-
der jou verder te leven. Je bent er niet meer,
maar in mijn hart leef jij verder. Je bloeide
open als je kleinkinderen op bezoek kwamen.

Papa, bedankt dat je me al die jaren geholpen
hebt. Het kwam hard aan toen ik vernam dat
je ziek was geworden en ik er machteloos
tegenover stond.

Ik zal je missen papa.
Monique.

Papa, nooit zal ik vergeten als ik door mijn hof
ga, dat je stond te werken in de moestuin.
Bedankt dat je gans je leven lang tot de dag
voor je dood bezorgd was om mijn huisgezin.
Nooit ga je uit mijn gedachten en zeker niet uit
mijn hart.

Vaarwel.

Linda.
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En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
‘t is maar een lichaam, dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.




