Al hield je nog zoveel van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten

Dankbaar aandenken aan
en wij staan machteloos aan de kant.

de heer
Norbert De Smaele Ik heb stil en gelukkig geleefd
Geboren te Zottegem op 28 juni 1955 mij met weinig tevreden gesteld.
en er godvruchtig overleden in het Niets gevraagd en veel gekregen.
A.Z. Sint-Elisabeth op 7 december 2008. En ik ben, van alle dingen voldaan,
Begeleid door het gebed van de H. Kerk. zachtjes ter Gode gegaan.

(Stijn Streuvels)

Uw aanwezigheid, gebed en medeleven

De namis zal plaats hebben in de
waren voor ons een ware bron van troost. /

Hiervoor danken wij u van harte. De familie parochiekerk van Sint-Martinus te Balegem
’ op zondag 1 februari 2009 om 9.30 uur:
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