Afscheid nemen
is met zachte vingers VADER
wat voorbij is,

dichtdoen en verpakken

4 Wat vreemd, dat ji niet zult wezen
in goede gedachte der at vreemd, dat jij er niel z Z

wanneer wij weer naar huis zullen gaan.

herinnering. Je zal niet in de woonkamer staan
en ons omhelzen, als voor dezen.
Aandenken aan. We zullen nooit meer, als je zat te slapen
DE HEER boven een boek, boven een krant,
het blad, dat glipt uit je hand
Charles DE ZAEYTILJD glimlachend van de grond oprapen.
echtgenoot van Agnes WALRAET We zullen nooit je « Goede nacht» meer horen,
of het gestommel op de trap
geboren te Melden op 14 februari 1907. wanneer je rage, moedige stap
Hij nam gelovig afscheid te Oudenaarde de morgenstilte kwam verstoren.
op 11 juni 1986,
gezalfd met het sakrament der zieken. Nooit zal je door de tuin meer lopen,
waar iedere bloem en iedere plant,
getuigde van je zorgende hand.
— Nu gaat voor jou de hemeltuin open. —
Die vertrouwde, kleine dingen,
die je zo onopvallend deed,
Agnes WALRAET, die zullen we missen, tot dit leed
Noél en Det VAN MELCKEBEKE-DE ZAEYTIJD, verstild is tot herinneringen.
Bernard en Yvette DE ZAEYTIID-BULTYNCK,
Jo en Katleen DE ZAEYTIJD-VAN HOUTTE, « Een vlinder van God»

Paul DE ZAEYTILID(t),
Jan en Mieke VANDENHAUTE-DE ZAEYTIID,

danken U om uw oprecht meeleven en gebed. Rouwleiding VAN PARYS Lindestraat 93 WORTEGEM PETEGEM




