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MEVROUW

CELINE DE ZITTER

echtgenote van de Heer
Henri DE MAESENEIRE

geboren te Etikhove op 17 mei 1910
en godvruchtig overleden te Ronse op 25 juni 1985,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Gewezen Bestuurslid van
de Bond der Gepensioneerden.
LidvandeK.V.L.V.

Het was een diepgelovige vrouw, die de bood-
schap van het Evangelie in haarleven wist gestalte te
geven. Geheel toegewijd aan haar gezin en steeds
tot dienst bereid, vond ze in het gebed de sterkte om
met moed en geduld de beproevingen te aan-
vaarden.

Hoe pijnlijk haar heengaan ook is, we zijn de Heer

ar voor het voorbeeld van kristelijk leven dat
zij ons gaf, voor de liefde en de genegenheid
waarmee zij zich inzette, voor de zorg en de nauwge-
zetheid waarmee zij haar taak vervulde.

Dierbare echtgenoot, jarenlang mochten we lief
en leed delen, laten we God dankbaar zijn voor al
wat Hij ons schonk en steeds blijven vertrouwen op
Zijn hulp en bijstand.

Beste. kinderen, komt allemaal goed overeen.
Draag zorg voor Vader en vergeet mij niet in uw
gebeden.

En gij allen, familieleden, vrienden en kennissen,
dank voor uw medeleven en uw vriendschap. Eens
brengt God ons weer allen bijeen.

Barmhartige God, schenk haar de eeuwige vredel

Narmis zondag 7 juli 1985 om 10.30 uur.

Henri DE MAESENEIRE,
haar echtgenoot;
Etienne VERCRUYSSE-DE MAESENEIRE
en Heidi, Mieke, Katrien,
Germain MARTENS-DE MAESENEIRE en Els
Adelin DREELINCK-DE MAESENEIRE
en Hilde, Ann, Tom,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families DE ZITTER-DE MAESENEIRE en
DE MAESENEIRE-LIVEYNS

danken U voor uw gebed
en blijken van medeleven

Drukkerij BOTTELDOORN, Maarkedal
Begrafenissen DEVOS, Ronse







