In de vrede des Heren ruste de ziel van

T

MEVROUW

CLARA DE ZITTER

echtgenote van de Heer
GEORGES BAUTERS

geboren te Zegelsem op 22 februari 1925 en

plots in de Heer ontslapen te Brakel, op 21

september 1971, gesterkt door de H. Zalving
« in extremis ».

Groot is ons verdriet om het plotse heen-
gaan van moeder... Maar toch zijn wij dank-
baar om haar ongekunsteld en schoon leven
en om het vele goede dat van haar uitging
voor allen die haar mochten ontmoeten.

De netheid van haar huis en de gemoede-
lijke sfeer onder haar kinderen getuigden
van haar christelijke zin, haar begrijpend
moederhart en haar bekwaamheid tot op-
voeden.

Vroegtijdig nam haar taak in haar gezin
hier op aarde een einde.

Mijn dierbare echtgenoot, wij waren één.
Samen hadden wij de taak op ons genomen
een echt en hecht gezin te stichten en te
vormen. Wij hebben ons hiervoor ingespan-

nen en de Heer heeft ons hierin geholpen.
Laat ons Hem dankbaar zijn en laat deze
dankbaarheid en uw liefde voor mij uw verder
leven vullen.

Liefste kinderen, bewaart de geest en de
ziel die ik in ons huis heb gebracht en leert
Gods Voorzienigheid begrijpen, want God
zalft met de ene hand, wanneer Hij slaat
met de andere.

Beste moeder, broers en zusters, wij wisten
wat wij aan elkander hadden. Laat mijn heen-
gaan daar niets aan veranderen. Uw aller ge-
bed is voor mij het beste loon.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE ZITTER, DE VOS, BAUTERS,
DE TEMMERMAN, danken voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk. Herfra Bogaert - Brakel




