Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld
worden. (Luc. VI 36)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert DE ZUTTER

zoon van
Jozef en van wijlen Irma DE NAEYER,

geboren te Michelbeke op 9 november 1915
en schielijk overleden te Brakel-Michelbeke
op 30 januari 1977,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis ».

Hoe dikwijls hoort men niet vertellen :
deze is door het zwaard gevallen... die is
verdronken... een andere stortte van een hoog-
te en brak zich de hals... weer een ander
bleef dood bij het eten en nog een andere
vond bij het spel zijn einde. Het einde van
ieder mens is de dood, terwijl het leven als
een schaduw voorbijschiet. (Nav. Xi)

Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof
der aarde zult wederkeren! (Asdag). Zeker is
het dus dat ge sterven =zult, maar onzeker
zijn het «hoe » het «waar» en het «wan-
neer », want de dood volgt u als uw eigen
schaduw.

Albert was een eenvoudig en ongekunsteld
man, hij was goed van inborst en gedienstig.
Hij had het merkteken van het geloof ont-

vangen en vreesde God, daarom zal de eeu-
wige dood hem niet treffen.

Goede vader, heb dank voor alles wat ge
voor mij deedt en vergeef mij het leed dat
ik u onwillens heb aangedaan. Duurbare broe-
ders, schoonzusters, familieleden, vrienden en
kennissen, we waren op elkaar aangewezen
om samen ons geluk op te bouwen. Hebt
dank voor uw bijdrage, blijft elkander lief-
hebben en bidt voor mij.

Jezus, barmbhartigheid.

De families DE ZUTTER-DE NAEYER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




