Indien de graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, brengt hij geen vrucht voort.

.r
Bid voor de zielerust van
de Heer

André DEZUTTER

echtgenoot van Mevrouw Angéle CALLAERT

geboren te Dikkelvenne op 19 april 1923 en
godvruchtig overleden te Zwalm-Munkzwalm
op 16 augustus 1987.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Angele CALLAERT,

Antoine DEZUTTER,

Marnix en Martine RIGAUX-DEZUTTER,
zijn kinderen ;
zijn petekind ;

zijn echtgenote ;

Severine RIGAUX,

De families
DEZUTTER-VAN HERREWEGHE
en CALLAERT-BOVIJN,

danken U voor uw gebed en deelneming
in hun rouw.

Namis : zaterdag 19 september te 8.30 uur.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81
9630 Zwalm - Tel. (055) 4993 54 - 49 8831

Een moedige harde werker is na een pijn-
lijke ziekte van ons heengegaan.

Als seizoenarbeider, in de steenbakkerij en
op het bouwbedrijf toonde hij zich een
plichtbewuste en gedegen werkman, op wie
men kon rekenen. Maar onverwacht kon-
digde zich een slepende ziekte aan... De
operatie was onvermijdelijk ; doch na een
degelijke revalidatie hernam André de
kracht om terug te leren spreken. Doch
ondanks zijn moed en de zorg van speci-
alisten begon de pijnlijke aftakeling.

In gelovige overgave ontving hij het Sacra-
ment der ziekenzalving en de Heer in het
Bucharistisch Brood : het voedsel voor on-
derweg naar de overkant.

André was een gelovig man : zolang hij
kon, trok hij wekelijks naar de kerk. Daar
vooral vond hij de kracht om zijn lot te
dragen. Zoveel had hij nog willen verrich-
ten voor vrouw en kinderen... Moge de Heer
van het Leven hem nu voorgoed opnemen
in zijn Eeuwige genade.

Beste Angele, dank voor uw nooit aflatende
zorg voor mij en ons gezin ; met grote
moed en begrip hebt w zich aangepast,
toen ik mij niet meer voldoende kon uit-
drukken. Draag vooral zorg voor Antoine,
die mijn zorg en aandacht nu sterk zal
missen. Ik was fier op u. Moge de Heer
u niet in de steek laten, maar blijf ver-
trouwen in Zijn genade naar een nieuwe
toekomst.

Beste familie, oprechte dank voor alle zorg
en gebed ; blijf moeder steunen en tot een
eeuwig weerzien bij de Heer.




