Geloofd zij Jezus Kristus.

1.

TOT VROOM AANDENKEN VAN
de Heer

Camiel DE ZUTTER

echtgenoot van Mevrouw
IRMA DENUIS,

geboren te Rozebeke op 28 juni 1893 en
overleden te Zottegem in de Sint-Elisabeth-
kliniek op 26 november 1972,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten
der zieken.

Onze goede vader is heengegaan. Bedroe-
ven wij ons niet, zulk een vader te hebben
verloren, maar verheugen wij ons erover zulk
een vader te hebben gehad, die moedig en
werkzaam geweest is, die guitig was en toch
diepgevoelig meeleefde met de zijnen en met
allen die hem omringden.

Zij alleen zijn tenslotte moedig in 't leven,
die bereid zijn te sterven en zich dagelijks
voor elkaar te geven.

Laten wij dan in volle vertrouwen en dank-
baarheid bidden en steunen op de Goddelijke
Voorzienigheid, die samen met onze goede
wil, alles ten beste kan schikken. Hoe meer
wij dit kunnen, hoe moediger en gelukkiger
wij zullen zijn.

Beminde echtgenote en kinderen, hartelijk
dank voor uw toewijding en zorgen in deze
moeilijke omstandigheden. BIlijft altijd eens-
gezind onder elkander in vreugde als in strijd
en wilt in vader nu ook moeder beminnen.
Zo zult gij uw ouders het meest eren en blij-
ven wij in kristelijke liefde het best met
elkander verenigd.

Gij, mijn vrienden en familieleden, gunt
mij de genegenheid van uw gebed.

Wil nu rustig de 4 akten bidden.

De families DE ZUTTER, DE RIDDER, DENIJS
en SCHAMP,

zijn zeer 'erkenteliik voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




