Missen zullen wij :
je bezorgdheid,
je werkzaamheid,
je meevoelen met
je echtgenoot,
Aandenken aan je kinderen en kleinkinderen
allen geborgen in je hart.

Mevrouw
" Je wilde nog zoveel
Julia DE ZUTTER maar had niet meer de kracht,
echtgenote van de heer je ziekte had je volkomen in zijn macht,
je was zo moe,
Hubert WUYTENS je hebt je strijd gestreden.

Al je zorgen en verdriet

geboren te Dikkelvenne op 23 oktober 1925 behoren nu tot het verleden.

en godvruchtig thuis in familiekring overleden .
Rust nu maar uit,

op 13 februari 2000. je bent nu bevrijd uit je lijden
maar ach, wat is het zwaar

Gesterkt door de H. Sakramenten. van jou te moeten scheiden.
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Propagandiste van Broeder Isidoor. en de families

DE ZUTTER - VAN HERREWEGHE ,

WUYTENS - REYNAERT

danken U voor uw blijken van deelneming en gebed.

De namis zal opgedragen worden

op woensdag 29 maart 2000 om 19 uur.
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