Zalig de vreedzamen, want zij zullen God zien.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi D’HAEGER

echtgenoot van Mevrouw Marie MARTENS

geboren te Mater, de 11 februari 1871 en
godvruchtig overleden te Nukerke den 15 maart
1963, gesterkt door de genademiddelen van onze

Moeder de H. Kerk en ds Pauselijke Zegen.

De overledsne heeft na een arbeidzaam leven
een hoge ouderdom bereikt, een genade van
de Heer die hij wist te waarderen. Hij was een
gelovig mens en zacht van aard...

Miin duurbare echtgenote en kinderen, ik ver-
laat U om bij de Heer te genieten van de
eeuwige rust, doch niet zonder U te danken voor
Uw toegewijde genegenheid: O.L. Heer zal U
ervoor belonen. Bidt voor mij opdat Hij mij
genadig weze. |k wacht U op bij de Heer, blijft
Hem daarom steeds trouw in Uw leven, dan
hoeft gij nooit iets te vrezen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.L. Vrouw, hulp der kristenen bid voor hem.

De GCregoriaanse missen zullen gehouden
worden in de Kliniek Hogerlucht te Ronse.

zijn echtgenote ;

Mevrouw Remi D'HAEGER, geboren Elodie MARTENS,
Heer en Mevrouw Maurice D'HAEGER-DE BLEECKER,

kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Omer VEYS-D'HAEGER, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Emiel FRANCOIS-D’'HAEGER,

kind en kleinkind,

Heer en Mevrouw Hilloné DE BLEECKER-D'HAEGER, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Gerard ALLAERT-D'HAEGER, en kinderen.

de fomilisn D'HAEGER, SCHIETTECATTE, MARTENS en VEYS,

danken U om uw gebed en uw blijken

van oprechte kristelijke deelname.
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