In de vrede van Christus...
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BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

ALFONS DHAENE

echtgenoot van Mevrouw
ZOE ROEGIERS

Geboren te Assenede op 28 maart 1899
en godvruchtig overleden te Ertvelde op
4 mei 1973. Gesterkt door de HH. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Christeliike Bond der Ouder-
domsgepensioneerden.

Hij heeft een langdurig ziekbed gekend en
hij wist zeer goed dat hij niet meer genezen
zou. Maar toch bleef hij moedig en zelfs
opgeruimd zoveel hij kon. Het zwaarst viel
hem de last die hij door zijn ziekte zijn
huisgenoten aandeed.

Hij was een brave man, een ingoede echt-
genoot, vader en grootvader. Nog enkele
dagen voor zijn dood vierde hij, van op
zijn ziekbed, zijn 35-jarig huwelijksjubileum.
Het was voor hem een schone dag : de H.
Mis in zijn ziekenkamer, samen met heel
het gezin tot de kleinkinderen toe. En hij was
zo dankbaar voor al de genegenheid die hem
betoond werd.

Die dankbare genegenheid had hij ook waar-
lijk verdiend en bij God zal hij welkom zijn
in de eeuwige vreugde van het hemelse
Vaderhuis dat God heeft bereid voor degenen
die in geloof en liefde hun levenstaak hebben
volbracht.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u voor uw wederliefde en
Lezorgdheid. U ook dic me in mijn ziekte
zo liefdevol en bekwaam hebt verzorgd.
Gedenk me in uw gebeden, gij vooral mijn
zoon-kloosterling. Ik bid voor u. God zegene
en beware u.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen
op U.

O.L.Vrouw van Stoepe, bid voor ons.

De families Dhaene, Roegiers, Couvreur en
Van De Walle ;

danken voor uw gebeden en blijken van
deelneming.

Begrafenisondern. A. Meyvaert - Ertvelde
druk Van Herck - Ertvelde




