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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Achille D’HAENENS

weduwnaar van Mevrouw

Madeleine DETANT

geboren te Everbeek op 22 februari 1906
en godvruchtig overleden te Brussel
op 27 december 1990.

Lieve Papa, lieve Peter,

Je bent de weg van het niet-terugkeren in-
geslagen. We hadden je nog lang bij ons
willen houden, maar de ziekte heeft het
anders beslist. We zullen de rechtvaardige,
integere, goede man die je was, nooit ver-
geten.

Moge ook U die herinnering aan hem bewaren.

De familie

dankt U voor uw blijken van deelneming
en voor uw gebed.
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A LA MEMOIRE DE

MONSIEUR
Achille D’HAENENS

veuf de Madame
Madeleine DETANT

né a Everbeek le 22 février 1906
et décédé pieusement a Bruxelles
le 27 décembre 1990.

Cher Papa, cher Parrain,

Tu as pris le chemin du non-retour. Nous
aurions voulu te garder encore longtemps,
mais la maladie en a décidé autrement. Nous
n’oublierons jamais I’homme droit, intégre
et bon que tu fus.

Puissiez-vous aussi en garder ce souvenir.

La famille

vous remercie pour vos priéres et
vos marques de sympathie.




