In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest!

+
VROOM AANDENKEN AAN
de Heer

ARTHUR D'HAENENS

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN DER DONCKT

Hij werd geboren te Zegelsem en overleed
christelijk te Gent, in de St.-Vincentiuskliniek, de
24 december 1967, voorbereid en gesterkt door
de heilige sacramenten van de Zieken en de
Stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen
« in het stervensuur ».
Lid van de Confrerie van het H. Sacrament,
erelid van de H. Hartbond, lid van het School-
comité en ere-bestuurslid van de Boerengilde.

Opgegroeid in een atmosfeer van bedrijvige
werkzaamheid en van rechtzinnige ongekunstelde
godsdienstigheid, mocht de dierbare afgestorvene
de dichter nazeggen :

« ik ben als boer geboren, mijn adelstand,

'k heb nooit mijn aard verloren, 'k blijf trouw

aan ’'tland ».

Begenadigd met een sterke, nooit falende ge-
zondheid, heeft hij met algehele toewijding en
met een aanhoudende wilskracht, samen en in
liefdevolle verstandhouding met zijn echtgenote
en later ook met zijn kinderen, zijn bedrijf ren-
derend gemaakt en uitgebouwd tot een van de
beste en de grootste van de streek.

Toch was het leven van deze landman meer
dan werken en wroeten... het was evenzeer een
dienst en een lofzang aan de Heer die wasdom
en groeikracht geeft aan velden en vruchten. So-
ciaal voelend, verleende hij zijn volle medewerking
aan de bestaande verenigingen voor het welzijn
van de parochiegemeenschap.

Wanneer hij zijn bedrijf had overgelaten om op
rust te gaan, bleef het zijn grote vreugde werk
te vinden en zich voor God en de mensen dienst-

baar te maken. Hoevele hebben beroep mogen
doen op zijn hulpvaardigheid, want weigeren kon
hij niet, en zeker kon hij niemand in nood laten.
Rust heeft hij nooit gezocht, tenzij ze hem door
ziekte werd opgedrongen.

« Zalig de barmhartigen, want zij zullen barm-
hartigheid ondervinden ».

Op de vooravond van Kerstmis kwam voor
deze rusteloze man de goddelijke uitnodiging om
binnen te treden in het Vaderhuis en daar het
feest te vieren van Gods goedheid en liefde voor
de mensen, het feest van vrede en rust, het
begin van zijn eeuwige rust in God.

Mijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren ; dierbare familie en vrienden, u te moeten
verlaten is wel mijn grote nood.

Ik dank u allen. Laten wij samen Gods heilige
Wil aanbidden en Zijn heilige naam zegenen.
Deze die gij bemint, leeft nu in eeuwigheid, hij
bidt voor u en verwacht u in de Hemel. Gedenkt
gij mij eveneens in uw gebeden.

Goddelijk Kind, voor ons geboren, geef ons
Uw vrede.

Mevrouw Arthur D’'HAENENS-VAN DER DONCKT,
zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Jozef BAERT-D’HAENENS,
De Heer en Mevrouw Albert DE GEYTER-
D'HAENENS, zijn kinderen ;
Jonge Heren Eric en Luc BAERT,
Jonge Heren en Juffrouw Frank, Xaveer, Steven,
Gudrun, Pieter en Joost DE GEYTER,
zijn kleinkinderen ;
De Heer en Mevrouw Remi VAN DER DONCKT-
D'HAENENS, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Jozef VERLOO-
D’HAENENS, kinderen en kleinkinderen,
zijn zusters en schoonbroeders, neven en nichten ;
De families D'HAENENS, VAN DER DONCKT,
BOCKSTAEL, SEGHERS.

DANKEN U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.




