* Wie leeft in geloof aan Mij, zal in
eeuwigheid niet sterven ™.
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Dit weze een uitnodiging tot een
vroom gebed voor de zielerust van

de heer
Gilbert D’Haenens

weduwnaar van mevrouw
Maria, Helena DENEVE

geboren te Deftinge op 5 mei 1906 en er
godvruchtig overleden op 12 januari 1980,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken in extremis.
Oudstrijder-Krijgsgevangene 1940-45
Voorzitter N.V.O.K.afdeling Deftinge
Lid van de Bond van de Kristelijke
Gepensioneerden
Lid van de Bond van het H. Hart
Vereremerkt met verscheidene
militaire en burgerlijke eretekens.

De families D’Haenens, Deneve,
Uyterschout, De Temmerman

danken U voor uw gebeden en uw blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge

Het was voor ieder die hem kende ge-
weten : Gilbert leed aan een slepende
ziekte die zijn sterk gestel ondermijnde,
en toch is zijn heengaan voor velen als
een verrassing aangekomen.

Hij was een trouwe en oppassende echt-
genoot, een zorgzame en plichtsgetrouwe
vader, die door zijn dagelijkse, soms
zware, arbeid op de hoeve en het veld,
een mooie toekomst opbouwde voor zijn
gezin. Voor geburen en kennissen was hij
een volksgeliefde vriend, steeds bereid om
vooral voor zijn vele makkers-krijgsge-
vangenen, van 1940-45, een dienst te
bewijzen. Zijn diep-gelovig kristen-zijn, dat
hij van thuis had overgeerfd, heeft hij
trouw beleefd zolang hij kon. Het viel
hem bijzonder zwaar toen hij - twee jaar
geleden - reeds duidelijk getekend door de
sporen van zijn ziekte, zijn geliefde echt-
genote die hij zo nodig had, moest missen,
maar zonder klagen aanvaardde hij ook
dit offer. Ofschoon hij wist dat hij zwaar
ziek was, toch had hij nog hoop op
beternis want enkele uren voor zijn heen-
gaan zei hij nog:  het gaat weer veel
beter . Moge hij nu opgenomen worden
in de eeuwige vreugde bij de Heer.

Lieve dochter, mijn heengaan valt u zwaar
maar ween niet zoals zij die geen hoop
hebben. Uw geloof en getrouwheid aan de
Heer, waarin moeder en ik u zijn voor-
gegaan, zal ons eens voor altijd samen-
brengen bij Hem. En u allen, familie en
vrienden : bidt voor mij en tot weerziens
bij ons aller Vader.




