T VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jeréme, René D' HAENENS

echtgenoot van Anna VETSUYPENS

geboren te Deftinge op 9 mei 1914
en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis te
Geraardsbergen op 5 juni 1996,
gesterkt door het sakrament van

de ziekenzalving.

Oudstrijder 1940-1945.

De families :

D' HAENENS - VETSUYPENS
MATTHIJS - DE BORRE
danken U voor uw gebed en
medeleven.

Namis op vrijdag 12 juli 1996 om 19 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Afscheid nemen

is altijd een beetje stil worden

en proberen bewust te worden
wat wij eingenlijk moeten missen.

Met onze dierbare overledene verliezen wij
niet alleen een lieve echtgenoot, vader en
grootvader, maar ook iemand die met ons zo
nauw verbonden was.

Zevenenvijftig jaar mocht gij met moeder
gelukkig samenzijn. Hard hebt gij gewerkt en
gezorgd voor uw gezin. Je genoot van je da-
gelijkse wandelingen, de natuur en je mede-
mensen.

De laatste maanden voelde Jeréme zijn
krachten afnemen en voelde hij zich viug
vermoeid. Moedig ging hij naar het zieken-
huis in de hoop terug vlug thuis te zijn. Het
werd een tocht naar Gods Vaderhuis.

In stilte hebt gij uw lijden gedragen, dank-
baar voor allen die u in die moeilijke dagen
hebben bijgestaan.

We zullen je missen.

Toch dragen wij diep in ons hart alles wat gij
voor ons zijt geweest.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, dank voor uw gene-
genheid en goedheid waarmee gij mij hebt
geholpen en omringd.

Wees in deze moeilijke dagen nu voor moe-
der en elkaar een steun.

Wij blijven verenigd in dankbaar gebed.




