Verheugt U in de Heer... nu uw moeder
en familiant bij Hem is! (l.G)

VROOM EN DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Mevrouw Maria DHAENENS
weduwe van de heer Gaston PROVOST

geboren te Eine, op 21 oktober 1905 en
rustig in de Heer ontslapen te Oudenaarde,

in de vroege morgen van 12 januari 1981,
begenadigd met de Heilige Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Dat haar goede ziel in vrede
ruste, en in alle eeuwigheden
God geniete, los en vrij

van 's lichaams heerschappij.
Vreedzaam en eenvoudig leven
elk ende een het zijne geven,
God vooral, tot 't einde toe,
daarin werd ze nimmer moe.

Moe geleden was ze, en zeker
dat de dood, de bandenbreker,
komen zou, en traagskens kwam
om hare laatste levensviam !
(Gezelle)

Goede dochter Lidia, familie en kennissen,
hebt dank voor alles, blijft moedig zoals ik
en gedenkt mij met gebeden in de H. Mis!

Mevrouw André DELMEIREN - PROVOST,
haar dochter ;

De families DHAENENS, DE WAELE,

PROVOST en VAN DE CASTEELE

DANKEN U

VOOR UW GEBED
EN UW BLIKEN
VAN DEELNEMING.




