IN HET KRUIS LIGT ONS HEIL!

1.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ACHILLE, OSCAR, MARIE D’HAESE

weduwnaar van Mevrouw

MARIE FAINGNAERT

geboren te Zegelsem, op 29 december 1873,
en zachtjes in de Heer ontslapen te Nederbrakel,
op 12 juli 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Voor de familie is een uitvaart, gans begrijpelijk, een
droeve plicht. Het is zo diep menselijk dat er om de
dierbare overledene getreurd wordt. Maar ook in de
harde dagen van ons leven moeten wij voluit gelovige
en kristene mensen zijn.

Een troost is het voor ons allen, dat onze Moeder de
Heilige Kerk geen treurzangen aanheft; alles spreekt
van zegepraal en overwinning, van rust en licht, van
verkwikking en vrede voor onze dierbare. Zij weet dat
een eerlijk en oprecht Kristen met de beslissende stap
van zijn dood een groot geluk binnentreedt.

De overledene heeft in God en in de Heer Jezus-Kristus
geloofd. Metde genade van God heeft hij geleefd en vol-
hard alseen zeer trouw lid vande bond van het H. Hart,
zich versterkend in de H. Communie, de zondagsmis en
de dagelijkse opdracht. Zijn leven was een opgang naar
God en zonder moeite kon hij aan zijn Schepper en
Verlosser zijn ziel en lichaam weergeven.

Het is de grote ontmoeting met God die loon naar wer-
ken geeft voor eeuwig. Gelukkig de mens die in volle
vriendschap en verbonden met Jezus-Kristus die stap
mag doen. Zijn leven is niet ten einde maar het begint
pas voor goed.

Laten we dan samen innig verenigd en ten bate van de
dierbare overledene, in deze H. Mis, het verlossende
Bloed van Jezus-Kristus onze Heer, aanbieden aan God,
wie het eigen is altijd barmhartigheid te betonen en te
sparen.
Beminde familie en vrienden, vaarwel! Dierbare kinde-
ren, vader zegent U dankbaar voor uw uitnemende
goedheid en zware zorgen. « Eert vader en moeder » was
geen ijdel woord voor U. De goede God zal het U ver-
gelden. Gij allen die mij lief waart, bidt voor mij zodat
ik spoedig moge leven in het eeuwig Licht.

Dat zijn ziel in vrede ruste.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Maria, Moeder van Jezus, bid voor ons.

Notaris en Mevrouw Jozef VANDERLINDEN-
D’HAESE ;

Mejuffer Marie-Hé¢léne D'HAESE ;

De Families D’HAESE, FAINGNAERT, VAN
COPPENOLLE, VAN ONGEVALLE, VIDTS
en DUJARDIN,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.
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