1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Anmna D'HAESE

weduwe van de Heer Victor TRONCQUO,

geboren te Zegelsem op 24 december 1883
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 25 mei 1982,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voor de mens is de dood een misterie. Op
het woord van de Heer weten we echter
dat de dood geen eindpunt is maar een over-
gang. Sterven is een nieuw leven ingaan,
waarvan de Schrift zegt: wat geen oog heeft
gezien, geen oor gehoord, wat in geen men-
sengeest is opgekomen, heeft God bereid
voor die Hem liefhebben.

Na een verdienstelijk leven als moeder en
als echtgenote heeft ze een schone oude dag
mogen beleven in familieverband. Een hoge
leeftijd mocht ze bereiken en, helder van
geest zoals ze was tot haar stervensuur,
bleef ze de bezorgde vrouw. Schoon heeft
ze het lijden van haar laatste weken gedra-

gen, bezorgd om de anderen zo weinig mo-
gelijk last te berokkenen.

Het beste dat we een gelovige na zijn
dood nog kunnen geven, is een oprechte
bede tot de Heer. Daarom bidden we nu:
« Heer, we bevelen onze overledene aan Uw
barmhartigheid aan. Schenk haar vergiffenis
van zonden en beloon haar met Uw eeuwige
heerlijkheid voor al het goede dat ze ge-
daan heeft en laat ons met haar eens delen
in het hemelse geluk dat Gij weggelegd hebt
voor uw volgelingen ».

De families
D'HAESE, TRONCQUO,
BOSSCHAERT, DONKERWOLKE,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




