Goede en getrouwe dienaar treed binnen in de
vreugde van de Heer. Evang.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES D’HAESE

Oudstrijder-Invaliede uit de oorlog 1914-1918
Vuurkruiser ’
Vereerd met het Oorlogskruis, het Uzerkrui:
de Zegenmedaille en de Herinneringsmedaille
echtgenoot van Mevrouw

Germaine VAN MELLO

geboren te Schendelbeke, de 12 mei 1893 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen, de 4 februari 1963,
voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken.

Wij staan hier weerom voor het grote mysterie in
een mensenleven : lijden en dood... Wij geloven in
die Godmens, Jezus Christus, die ook geleden heeft
en gestorven is, maar verrezen uit de dood. Wij
ziin christenen, verbonden met Hem en levend door
Hem door ons H. Doopsel.

Luisteren wij naar St-Paulus : Gezegend zij God,
die ons vertroost in alle tegenslag, Want gelijk het
lijden van Christus ons overvloedig ten deel werd,
zo zal ook de vertroosting in Christus ons deel zijn.

Een sterven voor de wereld, wordt bij deze goede
vader een leven voor eeuwig. Zijn zorg en zijn
werkzaamheid voor zijn schoon gezin, zijn groot-
moedig en geduldig dragen van ziin lijden zijn de
waarborg voor zijn eeuwig loon : bij God zijn ; ge-
nieten van zijn tegenwoordigheid. ziin heerlijkheid
en goedheid... de hemel dat kunnen wij niet uit-
drukken in menseljjke taal...

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
dank en tot weerziens. Dank voor de zovele zor-
gen, de onuitputtelijke toewiiding en geduld Gij
hebt mij ook het zware kruis helpen dragen, uw
blijvende genegenheid en uw mcevoelen waren
voor mij een sterkte en een troost. Na dit droeve
scheiden... een blij weerziens... wat een vreugde
wordt het weerom samen te zijn bij de Heer.

Blijft mij in uw vrome gebeden gedenken,

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust. 300 dag. afl )

De familien D'HAESE,
VAN MELLO en GEEROMS,

danken U om uw vroom

gebed en medeleven.

Uitg. Wwe Cromphaut, Schendelbeke




