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In Gods vrede zal voor eeuwig gelukkig zijn

MEVROUW
Maria, Emma D’'HAESE

weduwe van de Heer Richard LAUWERS,

geboren te Zegelsem op 8 augustus 1899
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem op 2 juni 1979, voorzien van
Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Voor moeder is het ogenblik gekomen,
waarover St.-Paulus zegt : « Het liefst zal ik
op mijn zwakheid roemen, opdat de kracht
van Kristus in mij mag wonen ».

Na een leven van zorgzame arbeid, moest
zij de laatste periode de zwakheid en de
ziekte aan den lijve ondervinden. Maar in
haar was het goede zaad van Gods leven
gelegd, dat nu tot volle wasdom is gekomen
in de hemel bij God.

Wij geloven in haar eeuwig geluk en dat
geeft ons troost om het verlies van haar
hier op aarde te dragen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gedenkt
mij in uw gebeden. Mogen wij eens terug

samen zijn, geheel gelukkig door de kracht
van God die alles goed kan maken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families LAUWERS, D'HAESE,
PERSOONS, HENDRICKX,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




