Voor allen, die op Maria vertrouwen, zal de deur des
Hemels open staan. (H. Bonavent).
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BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie-Eugenie D’HAESE

weduwe van

Mijnheer Remi GYSELS

geboren te Herzele, den 3 November 1863 en godvruchtig
overleden te St. Lievens-Houtem den 16 Augustus 1947,
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.

In uw oude dagen zult gij vinden wat gij in uw jeugd

zeer gevoelig aan uwe blijken van deelneming in

bun rouw, bedanken U hartelijk.

verzameld hebt | Hoe schoon is het voor oude mensen wel 5
te oordelen, streng te leven en goeden raad te kunnen ge- .§
ven ; hoe schoon hun voorbeeld door de jaren gerijpt | S

Streng was zij voor haar zelf, maar edelmoedig voor ':
anderen. Als kloekmoedige ouderlinge, was zij werkzaam o
zolang het haar krachten toelieten. Neen, in ledigheid 3
heeft zij haar brood niet geéten, en dit uit christelijk ge- ?,'g
voel. Edelmoedig voor anderen, dat bewees zij door haar >
liefde voor armen en kleinen. 8’

In kristene waakzaamheid, in diepe godsvrucht heeft zij =
haar verdienstelijke loopbaan volbracht. God zal haar be- S

lonen voor haar goede werken.
Vaartwel, duurbare kinderen, broers en zusters, familie
_en vrienden. Dat God u zegene, trooste en sterke. En gij
vooral die als ware troostengelen met kinderlijke teder-
heid mijn ouden dag en krankheden op voorbeeldige wijze
hebt gelenigd, weest hartelijk bedankt Blijft vurige kriste-
nen en dat uw gebeden en goede werken mij vergezellen in
de zalige eeuwigheid ! En gij mijn lieve kleindochter, den
Here toegewijd, wees mij bijzonder indachtig.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d, afl.)

De Familién D’HAESE, VAN DER STRICHT, GYSELS, VAN DER STRAETEN,

Mevrouw Weduwe Hilaire DE VUYST-GYSELS Laurine en kinderen,

Mejuffer Marie GYSELS,

Mijnbeer Lucien DEM
Mijnbeer en Mevrouw Jozef VAN CAENEGEM-GYSELS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Omer GYSELS-DE GEETER en zoon,

Mijnheer en Mevrouw Paul DE VUYST-GYSELS,
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