"Blijf bij ons Heer, want het wordt avond".

.|.

In vertrouwen in de God van het leven
is van ons heengegaan

MEVROUW

Zoé D'HAESE
weduwe van de heer Richard DE CONINCK

Geboren te Schendelbeke op 11 oktober 1900
en er thuis in familiekring overleden op
27 april 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:
D’HAESE, DE CONINCK,
GEEROMS en DE ROUCK
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

In haar 95e levensjaar, bij het doorbreken van de
lente, is moeder stilleties van ons heengegaan.
Na een lang en verdienstelijk leven ging de wereld
meer en meer aan haar aandacht voorbij.

Ze leefde in de geborgenheid van haar huis, met
veel zorgen van haar kinderen en verplegend
personeel om haar heen.

Zo kon ze de oudste van de St.-Amandusparochie
worden met herinneringen aan het begin van
deze eeuw. De ervaringen die ze in zich meedroeg
kan ze ons niet meer diets maken.

Haar heengaan doet ons terugdenken aan lang
verloren dagen, maar door haar afsterven verwijst
ze ons ook naar de toekomstige werkelijkheid,
waar ze haar plaats krijgt met haar geliefde
echtgenoot en allen die haar zijn voorgegaan.
Gestorven in de eerste dagen van Pasen, wijst ze
ons zonder woorden de weg naar de Verrijzenis.
Deze wereld, is mee aan haar voorbijgegaan.
Toch draagt ze in zich mee de liefde voor allen die
haar met zorg en goedheid hebben omringd.

De dood is onvermijdelijk maar de liefde is
onsterfelijk.

Dank u, moeder,
voor al wat u voor ons hebt betekend.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




