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Dankbaar aandenken aan
de Heer

Albert D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw Alice Matthijs,

geboren te Nederbrakel op 5 april 1912
en godvruchtig thuis overleden
op 9 december 1990.

Gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vader,

je was een eerlijk, hartelijk man. Een-
voudig je hele leven lang. Voor ons, je
kinderen en kleinkinderen, werkend en
gevend en voor jezelf met weinig tevre-
den.

Werken in de grond waar je zo van hield
was voor jou een weldaad. De laatste
jaren werd het zware werk op het veld
te lastig, maar je verzorgde rustig je
tuin. De lange wandelingen in de omge-
ving werden te zwaar.

Dan genoot je van een ritje, en zolang
je kon naar de mis.

De laatste winter was moeilijker. De ja-
ren begonnen te wegen. Af en toe voel-
den we dat je afscheid aan het nemen
was.

Toen kwam de inzinking. En weer heb je
gevochten, maar het werd te zwaar. Je
was zo moe. Dag en nacht zijn we toen
bij je gebleven. We hielden je hand vast
en lieten je nog eens drinken.

Je was zo dankbaar omdat iedereen
kwam. Nog een rustige nacht, nog één
maal genieten van de vruchten der aarde.
En dan die laatste zware uren. Je wou
naar Onze Lieve Heer zoals je 't zelf zei.

En na de laatste ademtocht verscheen
een brede glimlach om je mond. Toen
was het voorbij. Je had vrede en rust
gevonden.

God, wat doet het pijn zo’'n vader te
zien sterven. We wilden hem zo graag
nog bij ons houden.

We buigen niet begrijpend het hoofd,
hopend op het eeuwige weerzien.

Ik dank mijn trouwe echtgenote, mijn
lieve kinderen en kleinkinderen, mijn al-
lerbeste vrienden en allen die mij dier-
baar waren, dank voor al uw vriendschap
en genegenheid.

De families
D’Haeyer, Matthijs,
De Croo, Van Den Bossche,
danken U.

Namis : vrijdag 28 december om 19.30 u.

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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