« Zalig zij die treuren,
want ze zullen getroost worden.» (Mt. 54)

1.

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Albert, Remi D'HAEYER

weduwnaar van

Mevrouw Rachel VANDEWALLE (1917-1979),
geboren te Maarke-Kerkem op 7 april 1915
en zachtjes in de Heer ontslapen te Zottegem
in de Sint-Elisabethkliniek op 30 april 1987.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Kom, » zegt Jezus, « Gij moogt naar Mij komen,
ja gij, die nergens écht meer thuis komt, omdat
gij onder leed gebukt gaat. Ik zal u rust en ver-
lichting schenken. »

Een mens getekend door het afscheid van zijn
vrouw, enkele jaren geleden. Zij komt nooit meer
terug ... En dan doet het weerom erg pijn. Zo
vechten mensen tegen de eenzaamheid. Zo was
de nacht voor Albert een donkere tunnel van ver-
driet. En als de morgen kwam, was hij nog stiller
dan de vorige dag.

Jezus zegt niet: «lk verander je smart in
vreugde. » Maar Hij zegt wél: «Gij zult rust
vinden. »

Verdriet blijft verdriet, en gemis blijft gemis.
Maar even mogen rusten, de last even mogen af-
werpen en weten dat er iemand is, die je be-
grijpt en met je mee gaat.

Is dit een sprookje ?

Wie durft knielen, bidden; wie durft overgaan
naar de hoogste vorm van ontmoeting en com-
municatie, weéét dat Jezus meer is dan de
schuilplaats voor €één nacht. Hij is nieuw leven.
Uit de stomme smart van een mens maakt Hij
nieuwe, eeuwige vrede.

Niet beslissend is wat de mens heeft, maar wat
hij is. Goed zijn is belangrijker dan het goed
hebben. Albert heeft het goed gehad tot aan zijn
pensioen ... zijn vrouw en kinderen, zijn opgaan
in zijn werk en zijn tuin. Toen een nieuwe fase
in zijn leven aanbrak, heeft hij de weg naar het
geluk van vroeger niet meer gevonden, en zijn
gezondheid ging tred voor tred achteruit, maar
zijn goedheid bleef bewaard in zijn dienst aan
kinderen, kleinkinderen, familie en kennissen, in
die momenten dat hij zich goed voelde.

Wij mogen bij dit afscheid tot het inzicht komen,
wat onze thuis betekent en wie wij verliezen.
Maar ons hart mag zich verheugen over een blij
weerzien, dat God bereid heeft voor wie Hem
liefhebben. Daar waar onze eeuwige woonst is:
bij Hem bij wie geen avond is, de zon geen
ondergang kent, de ontmoeting geen afscheid.

Dank U voor alle lieve mensen,

dank U voor ieder klein geluk.

Dank U, Heer, voor deze nieuwe morgen,

dank U, Uw liefde kent geen grenzen.
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