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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alphonsine D'HAEYER

echtgenote van

de Heer Albert DE VLEESCHAUWER,

geboren te Nederbrakel op 8 februari 1907
en godvruchtig overleden in het ziekenhuis
Zusters van Barmhartigheid te Ronse

op 31 december 1989,

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

In de donkerste dagen van het jaar is onze
overledene opgenomen in het licht van Gods
eeuwige liefde.

Niets liet vermoeden dat men zo vlug af-
scheid zou moeten nemen van haar. Haar
heengaan treft ons diep in het hart, omdat
we allen verheugd waren om haar toch nog
een gelukkig nieuwjaar te wensen. Nu mag
zij die van ons is heengegaan een nieuw le-
ven beginnen bij God.

Daarom Heer, danken wij U, voor de vriend-
schap en de vreugde die van haar is uit-
gegaan, voor het schone en het goede dat
wij van haar mochten ontvangen.

Wij danken U voor de zorgen die zij aan
ons gegeven heeft en voor de genegenheid
die zij heeft toegedragen aan hen die met
haar leefden. Wij danken U voor het voor-
beeld van werkzaamheid en moed in het

leven, die van haar zijn uitgegaan en wij
danken U ook voor de rust en de vrede die
haar tekenden wanneer zij naar U is toege-
gaan.

Zoals zij liefde heeft gegeven heeft zij ook
liefde mogen ontvangen.

Dank aan U, mijn echtgenote en U mijn
geliefde kinderen en kleinkinderen, voor de
jaren van geluk en liefde.

Dank U, dierbare familieleden en vrienden
voor uw genegenheid.

Tot ziens in het eeuwig licht van Gods aan-
schijn.

Namis : vrijdag 26 januari 1990 om 19.30 u.

De families
D'HAEYER, DE VLEESCHAUWER,
CORNELIS, DE VOS,
danken U.
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