Geloofd zij Jezus Kristus.
+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EUGEEN D’HAEYER

weduwnaar van Mevrouw
ELISA LABEAU,

geboren te Nederbrakel op 23 oktober 1873 en er
godvruchtig overleden op 28 november 1962,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Verleen, zo vragen we U almogende God, dat de
ziel van uw dienaar die heden van de wereld is
gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden
ontslagen, de eeuwige rust moge genieten, door
Kristus onze Heer. Gebed uit de begrafenismis.

De duurbare overledene, heeft na een leven van
hard werken en getrouwe plichtsvervulling voor zijn
gezin, een schone oude dag mogen genieten en een
hoge ouderdom mogen bereiken. Maar toch komt
eens het einde van het aards bestaan. Niemand
wordt vergeten. In het vooruitzicht van de eeuwig-
heid is hij ook als een kristenmens door het leven
gegaan. God weze hem genadig en schenke hem
het hemels loon.

Duurbare kinderen, familieleden, ik dank U voor
de genegenheid en de schone, lange zorgen waar-
mede ge me willen omringen hebt. Blijft me steeds
indachtig in uw gebeden en tot weerziens allen in
de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Families D'HAEYER, LABEAU, DE SMET en
VAN ACHTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




