Laat U niet overwinnen door het kwade
maar overwin het kwade door het goede.
(Ps. 109)
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Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Na vele jaren samen gelukkig te hebben
doorgebracht met zijn teerbeminde moeder,
waarvoor hij alles heeft gedaan wat hij kon,
is deze man vereenzaamd en teruggetrokken
gaan leven in zijn huizeke.

Wat kunnen wij beter doen dan in geloof
te bidden dat hij nu opgenomen mag wor-
den in Gods Vaderhuis, samen met zijn
dierbare overledenen.

Laat ons bidden :
« Heer, onze God,

Gij zijt een God van liefde en trouw.
De naam van elke mens staat geschreven
in de palm van Uw hand.

Wij bidden U voor onze dierbare overledene :
laat hem nu thuis komen bij U
en voor eeuwig delen in uw liefde.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
onze Heer, die voor ons geleden heeft
en gestorven is,
maar nu leeft en heerst
met U Vader en de H. Geest
in de eeuwen der eeuwen, amen ».

De families
D'HAEYER, VAN DER LINDEN,
danken U.

Namis : zondag 8 april 1984 om 10u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel




