Zalig, die in de Heer sterven.
1
Bidt voor de zielerust van
DE HEER

GOMAR-JOZEF DHAEYER

weduwnaar van Mevrouw
VIRGINIE VAN DEN DRIESSCHE

Geboren te Schorisse op 29 september 1871 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 14 januari 1970.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Erelid : Bond van het H. Hart en de H. Rochus.
Erelid van het zangkoor Sint Gregorius.

Zacht is hij van ons heengegaan, onze goede, zeer
oude vader. Uitzonderlijk lang hebben we hem bij
ons mogen houden. Hierom danken we de goede
God, die ons, zelf op leeftijd gekomen, nog beter
heeft leren begrijpen en aanvoelen wat kinderen
hun ouders te danken hebben.

Met vaste hand heeft hij zijn gezin geleid, trouw
aan God en aan de Kerk.

Sociaal voelend stond hij eens op de bres, in
dienst van zijn medemensen, eerlijk en trouw.
Hij waardeerde ten zeerste het bezoek van de
priester en bleef meeleven met alles wat in de
kerk en parochie omging.

Graag vertelde hij over zijn rijke ervaringen en
over het goede van het leven, waarvoor hij dage-
lilks de Heer en Zijn” hemelse Moeder Maria
dankte.

Thans mag hij de schriftwoorden tot de zijne
maken : de goede strijd heb ik gestreden, ik hoop
op het loon van de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren en familieieden, laten we samen de Heer dan-
ken voor de vele jaren gelukkig samenzijn, omringd
door uw aller genegenheid en door de moederlijke
zorgen van onze lieve dochter Flavie. Van hier-
boven blijf ik over U waken. Bidt allen voor mij.

De families DHAEYER, VAN DEN DRIESSCHE,
DE SUTTER en DE BOCK

danken U voor de blijken van deel-
neming in rouw en gebeden.




