om je warmte
om je rust

om je trouw

om jezelf nog
willen wij danken

.I.

DE HEER

Henri D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw Emilie BAGUET,

geboren te Nederbrakel op 21 maart 1907
en thuis overleden op 22 januari 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Uw aanwezigheid, gebed en medeleven zijn
een troost en opbeuring voor

oma, kinderen en kleinkinderen.

De families
D'HAEYER, DE BOCK,
BAGUET, WATTHE.

Namis : dinsdag 16 februari 1993 om 19.30 u

ooit

een dag

zal bhet afscheid
aan dit leven

mij zwaar

worden

blijf dan bij mij
met zachte handen
als in het begin
vertel van onze liefde
van ons samenzijn

niemand kan dit verstaan
maar blijf dan bij mij

en ik zal niet bang zijn
want zo een liefde

reikt verder
dan dit leven.

Rouwleiding Piteraerens, Brakel
Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel




