Als een die rusten gaat

bij avond, kalm en moe

zo sloot hij de ogen toe

en droeg op 't stil gelaat

't geluk van eeuwige vrede (L.V/)]

.I.

VROOM AANDENKEN AAN

De Heer Hubert D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw
Gabriglle UYTTERHAEGEN

Geboren te Velzeke op 30 mei 1907, en er
overleden op 31 juli 1992.

Moge onze herinnering elke dag meer en meer
worden een waarderen van wat wij in onze
gedachten hebben bewaard aan de dingen die
gebeurden, in menselike relatie waarvan de
overledene deel aan heeft gehad.

Nu zijn de gedachten aan hem het enige wat
blijft. Mogen ze mooi en goed zijn, een troost en
geladen met gevoelens van dankbaarheid.
Zeggen wij het met de dichter:

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,

zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers
gingen;

en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden

en die zal blijven schrijnen na vandaag.

(Anton Van Widerode)

Namis:
vrijdag 21 augustus 1992 om 19.00 uur.

Gabrielle UYTTERHAEGEN,  zjnechtgenote;

Julien PORREZ-D'HAEYER,
Julien BERT-D'HAEYER, zijn kinderen;
alsmede zijn kleinkinderen en achterkleinkin-
deren
en de families D'HAEYER-VAN HOECKE,
UYTTERHAEGEN-VAN WAEYENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en danken U.




